
 

Transmission Video Serie voor gespreksgroepen      

Transmission is een serie van vijf – 10 minuten – video’s, inclusief gespreks-

handleiding voor gemeenten, gespreks- of discussiegroepen, gespreksleiders, 

kortom iedereen…. en GRATIS. Drie van deze video’s zijn nu beschikbaar. 

Nemen we als voorbeeld de video waarin Hani 

en Adi ingaan op de verhoudingen tussen 

Mennonieten (een kleine minderheid) en 

Moslims (een grote meerderheid) in 

Indonesië. Hani toont ons de moskee en de 

kerk, die tegenover elkaar gebouwd zijn in het 

afgelegen dorp Tempur, hoog in de bergen 

van Jepara. Adi introduceert de kracht van de interreligieuze dialoog en de 

daaruit voortvloeiende transformatie van Solo, van een stad van geweld tot een 

stad van vrede. 

Middels de video en de bijbehorende studiegids, waarin achtergronden en 

discussievragen zijn geformuleerd, gaan we in op de vraag: “Wat kunnen 

Mennonieten en Moslims in Indonesië ons leren over vreedzaam samenleven?” 

 

Transmission geeft een stem aan jonge 

Mennonieten/Doopsgezinden wanneer zij ontdekken 

hoe hun leeftijdsgenoten over de hele wereld, 

omgaan met actuele thema’s. De video’s geven een 

goede impressie daarvan en nodigen uit tot verdere 

discussies. De video’s en de bijbehorende 

studiegidsen (in zes talen) zijn te vinden op de website 

van Mennonite World Conference:  

https://mwc-cmm.org/  (zoekterm: Transmission) 

 

 

Bladzijde uit studiegids 

Discussieonderwerpen 

Het wordt aangeraden om de video in groepsverband te bekijken, misschien zelfs twee keer, gevolgd door een 

discussie. Als gespreksleider kun je het gesprek begeleiden met je eigen vragen en input, maar onderstaande 

vragen kunnen je eventueel helpen bij dit gesprek. Je kunt natuurlijk ook zelf de vragen kiezen die je 

interessant vindt voor de groep. De situatie waarin je je bevindt kan verschillen van de onderwerpen die in 

deze video en in deze vragen worden behandeld. Kom je met nieuwe inzichten of vragen, deel deze dan gerust 

met de productiegroep door contact op te nemen met hajo.hajonides@ziggo.nl  

1.      In Indonesië vormen de christenen een zeer kleine 

minderheid in een Islamitisch land. Van de 276 miljoen inwoners 

is 86,7% moslim en 10,7% christen. In Nederland en Europa zijn 

de percentages tegengesteld. Hoe is de situatie in jouw land? Zijn 

er religieuze meerderheden en minderheden, en hoe verhouden 

die zich tot elkaar?  

 

2. In Europa wordt de samenleving steeds mee seculier. 

Veel mensen geven aan niet meer in God te geloven en bezoeken 

geen kerk meer. Zou je jezelf als een gelovige beschouwen? Hoe 

denk je dat niet-gelovigen tot hun overtuiging komen dat God 

niet voor hen bestaat? 

3. Zou je jezelf als een praktiserend christen of moslim beschrijven? Met andere woorden, neem je 

regelmatig deel aan de eredienst, een religieuze discussiegroep of andere religieuze evenementen? Wat trekt 

je aan om mee te doen? Welke religieuze bijeenkomsten zijn bij jou favoriet en waarom? 

4. Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. Dat heeft natuurlijk invloed op het dagelijks leven 

daar. Wat zijn enkele belangrijke verschillen tussen jouw situatie en de situatie in Indonesië? Is jouw religie 

elke dag voor jou aanwezig en op welke manier? Als jouw religie niet elke dag aanwezig is, hoe vaak heb je 

dan religieuze gedachten of ervaringen en wat zijn deze dan? 

5. Zijn er in jouw omgeving gevoelens van angst, wantrouwen of onverschilligheid tussen de 

verschillende religies? Zo ja, wat valt je op aan deze gevoelens? Waar komen de gevoelens vandaan??  

6.   Adi stelt dat zijn moslimvrienden hopen vrede te brengen. 

Vrede stichten blijkt een heel menselijk verlangen te zijn, los van 

religie. Toch lijkt het erop dat geweld urgentie toevoegt aan 

relaties; tenminste in Solo was dat het geval. Is er een soortgelijke 

dreiging in jouw omgeving die het noodzakelijk maakt om met de 

andere partij in gesprek te gaan? Hoe zou je dat doen? Waarom 

vinden we het moeilijk om te luisteren naar mensen met meningen 

en overtuigingen die anders zijn dan de onze? 

7. In Europa worden religieuze tradities sterk beïnvloed door cultuur en etniciteit en de verschillen 

kunnen groot zijn. Dit heeft geleid tot veel verschillende religieuze richtingen in Europa. In Indonesië ervaren 

mensen ook verschillende culturen en etniciteit, maar het lijkt erop dat de gedeelde (moslim)religie hen 

eenheid geeft. Wat is jouw situatie met betrekking tot cultuur, etnische verschillen en religieuze tradities? Op 

welke manieren versterken of verzwakken ze het samenleven??  

Discussieonderwerpen 

https://mwc-cmm.org/


Transmission Video Serie

https://mwc-ccm.org (zoekterm: Transmission) 

Hoe komt het dat de Mennonieten kerk in 

Ethiopië tegen de verdrukking in, zo snel 

groeit? 

Wat kunnen Mennonieten en Moslims ons 

leren over vreedzaam samenleven in 

Indonesië?

Hoe gaan de Mennonieten in Latijns Amerika 

om met de “Zorg voor de Schepping?

Hoe staan de Mennonieten tegenover 

migratie en ontheemding?

Hoe werken Mennonieten aan vrede en 

gerechtigheid op wereldschaal? 

Klik op foto voor link

Klik op foto voor link

Klik op foto voor link

https://mwc-ccm.org/
https://mwc-cmm.org/nl/resources/transmission-2020-ethiopia
https://mwc-cmm.org/nl/resources/transmission-2021-indonesia
https://mwc-cmm.org/nl/resources/transmission-2022-latijns-amerika
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